
Arnhem, 3 november 2024 

Lieve Amerikaanse Kiezer, 

Met voetbal, aikido, atletiek, paardrijden, horsemanship, ballet, musical, koorzang, 
voetbal, mad science en zwemles hebben de drie jongste leden van ons gezin 
geen gebrek aan hobby’s. Iets waar ik ze om benijd – hobby’s verrijken het leven 
en houden de ouderdom op afstand. Niet dat de kinderen daar mee bezig zijn: 
waar ik aan de tijd trek om hem te vertragen jagen zij de jaren op 
in hun haast de groeistreepjes hoger op de keukenmuur te krijgen. 

Hobby’s zorgen ook voor afleiding die een op hol geslagen hoofd 
weer in vrije stap kan krijgen. En mijn hoofd kan aardig draven… 

Er verscheen iets op GeenStijl over een voorstelling die ik heb geschreven 
en een horde woeste twitterridders, waarin ik geen theaterhart vermoed, 
zwengelde de meningenmachine aan. Natuurlijk geldt het vrije woord ook 
voor emotionele ontlasting, maar ik gun de ElonMusketiers wel wat mentale norit - 
algoritmes die naar vrediger en vezelrijker inhoud leiden zodat de aankondiging 
van een toneelstuk dat naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen verwijst 
niet automatisch oncontroleerbare darmgassen losmaakt. 

Al moet ik leren dat deze reflexen van anonieme haat zelden persoonlijk zijn, 
toch zorgen ze voor een fladderende onrust in mijn hoofd. 

Omdat ik Twitter niet kan verslaan, neem ik een voorbeeld aan de kinderen 
en zoek ik een hobby. ‘Schilderen op nummer’ is de eerste kandidaat; 
een koraallandschap, in honderden vakjes verdeeld, waar ik likje voor likje 
verf op aanbreng. Volledig gespeend van ambitie, want op geen enkele manier 
te professionaliseren, brengt deze hobby me in een staat van zen. 

Probleem is echter dat mijn ogen zo gebrekkig zijn, dat ik met een uilenbril, 
voorover gebogen als een trol, met een lichtje op mijn voorhoofd 
en mijn tong uit mijn mond het penseel ter hand moet nemen. Mijn vrouw, 
palliatief verpleegkundige, kijkt me aan alsof ze haar werk mee naar huis heeft genomen, 
alsof ze hier niet haar echtgenoot maar een cliënt aan de keukentafel ziet. 

Gelukkig houdt ze heel veel van me, 
anders zou mijn hobby beter voor mijn hoofd dan voor mijn huwelijk zijn. 

Hoe zit dat voor jou, lieve Amerikaanse Kiezer? Heb jij een hobby? 
Ik wil niet beweren dat hobby’s alle haat verslaan, maar het verzacht de angst 
voor vijf november misschien een beetje. En wanneer een volledig volk 
zich over schilderen op nummer buigt, blijft er niemand over voor een burgeroorlog. 

Ik wens jullie hoe dan ook veel sterkte dinsdag. 


