
Arnhem, 19 januari 2025 

Lieve David, 

Op de dag dat David Lynch stierf, 
kreeg ik een reclamemail van een kantoorboekhandel, 
met als wrede onderwerpregel: hoe gaat het met uw goede voornemens? 

In het bericht werd met fikse korting snoep, koek en chocolade aangeboden, 
de duivelse drie-eenheid van mijn zoete zwaktes; 
de handvol dropjes uit de snoeptrommel; het pak stroopwafels in de trein; 
de avondlijke bak chocopinda’s; ze verdwijnen zonder trek of bijgedachte in mijn mond. 

Om de opkomende eetlust, ach wie hou ik voor de gek, snaaizucht te temmen 
zocht ik informatie over wormenhotels. Omdat het opzetten van een eigen kringloopje 
in de voortuin voorpret voor het voorjaar oplevert. Laat je niet afleiden door het gat, 
zei David Lynch, maar blijf naar de donut kijken. Want de wereld is groot. 

This whole world is wild at heart and weird on top. 

Wanneer de vlammen razen en de honger naar vernietiging in steeds meer magen knort, 
is het fijn een lapje grond te hebben waarop je iets tot bloei kan laten komen. 
Waarop je pogingen tot leven waagt. 

Dat kan je escapisme noemen, maar je kunt het ook realisme noemen. 
Je hebt geen invloed op het woeden van de wereld, maar je kan wel woelen in je eigen aarde. 
Met wormen.  Er zijn weinig ongewervelde dieren die zachtmoediger zijn. 

En Mattheüs schreef in zijn evangelie: “Zalig zijn de zachtmoedigen; 
want zij zullen het aardrijk beërven.” Zeker weten doe ik het niet, 
maar het zou best eens kunnen dat hij het over wormen had. 

Laat de wormen de aarde erven. 

Bonus bij het zoeken van een nieuwe hobby, is de nieuwe taal die je verwerft. 
Zo leerde ik dat tijgerwormen de beste compostwormen zijn, omdat het bodemwoelers zijn. 
En het sap dat vrijkomt in het composteerproces heet ‘wormenthee’. 

Een leven met het woord wormenthee erin, is een rijker leven. 

Morgen is het Blauwe Maandag, de derde maandag van het jaar 
en volgens een periodiek terugkerend broodje aap tevens de meest depressieve dag; 
het is grijs, nat, koud, de roes van de feestdagen is verkaterd 
potentiële tirannen worden geïnaugureerd 
en alle goede voornemens zijn al opgelost in de mist van alledag. 

Daar springt de kantoorboekhandel gretig op in, door mij voor een bodemprijs 
een kilo gummiwormen aan te bieden. Om de frustratie op weg te kauwen. 

Maar nee, ik trek tijgerwormenthee. 
Laat op de Blauwe Maandag 
een Groene Dinsdag volgen! 


